
 
 

Lieve broeders en zusters. 
 
Hier zijn wij weer met een 
nieuwe nieuwsbrief. 
Onze vakantie zit er alweer 
op en wij zijn weer druk 
met school. 
Het was een geweldige 
vakantie die wij hebben 
mogen meemaken. Wij 
hadden gelogeerd bij Nola 
( zie foto )  
Wat hebben wij genoten 
van het mooie land 
Australië. 
Zoveel mooie dingen gezien 
en mogen meemaken, 
(Alicia heeft een baby 
kangguru mogen vast 
houden.) ook tijd gehad om 
lekker te kunnen uitrusten, 
voordat het nieuwe school 
jaar weer begon en we 
weer druk bezig zijn. 
Bambang was weer 
geïnspireerd om een liedje 
te schrijven en te zingen.  
En dat heeft hij ook mogen 
zingen in de kerk in 
Australië. 
Alicia heeft ook de gitaar 
gepakt en de week erna 
samen met haar vader een 
liedje gezongen. 

De bevrijding van 

indonesia 

Toen de Verenigde Staten in 
augustus 1945 de Japanse 
steden Hiroshima en Nagasaki 
bombardeerde met 
atoombommen, gaf Japan 
zich uiteindelijk over. Het 
einde van eeuwen van 
koloniale en Japanse 
bezetting was voorbij en dus 
riep Sukarno op 17 augustus 
1945 de Indonesische 
onafhankelijkheid uit. 
 
Dit wordt elke jaar erg groot 
gevierd. Als eerste met het 
vlag hijsen en het volks lied te 
zingen daarna worden er 
overal spelletjes/wedstrijden 
gedaan ( in de dorpen) 
Hier in de ministry deden we 
ook wedstrijden: 
touwtrekken, koekhappen, 
een zangwedstrijd voor de 
kinderen en nog veel meer. 
Het was gezellig.  

Nola en Toni  die ons opgehaald hadden 

Foto van ėėn van de mooie uitzichten 



 

Foto`s van 17 Augustus 

 
Recente foto`s  

 
Leesklasje/ school 
 
Het is bijna september. 
Er zijn al erg veel nieuwe kleine kinderen gekomen naar de ministry, en een aantal van hen 
kunnen nog niet lezen of maar een heel klein beetje. 
Dus volgende maand mag ik weer beginnen met mijn leesklasje. 
Tot nu toe hebben we al 16 kinderen die nog niet/ bijna niet kunnen lezen. Maar er blijven 
nog steeds erg veel nieuwe kinderen binnen stromen, dus ik wacht nog even af tot ik weet 
hoeveel het er zullen zijn. 
 
Bambang is gestopt als directeur van de basisschool.  
Bambang is nu aan het studeren voor zijn Master Theologie studie. 
En ze willen Bambang meer gaan gebruiken voor onze bijbelschool. Docenten hebben we 
nog niet zoveel, dus willen ze alle docenten die we hebben, gebruiken op de bijbelschool.  
 
Natuurlijk gaat hij meer werk hierdoor krijgen en is het niet meer te doen om ze allemaal 
te combineren. Vandaar dat Bambang moest stoppen op de basisschool.  
 
Alicia zit nu in haar laatste jaar van de lagere middelbare school. Rond April/Mei gaat ze 
examens doen.  
Alicia vind het een beetje spannend dit jaar, want ze hebben ook wat klas genootjes 
veranderd van klas. Een van haar klasgenootje waar ze goed mee om kon gaan is naar een 
andere klas verhuisd. Neem haar 
alstublieft mee in gebed, dat het ook 
mag klikken met die nieuwe 
klasgenootjes. 
Hierna heeft ze nog 3 jaar de hogere 
middelbare school, voordat ze mag gaan 
beginnen aan universtiteit. 
 

Kleuterklas A + B Jeskel die in TK B zit 
Klas 3 ( God schiep de wereld,onze taak is om het schoon te houden 



Gebedspunten: 
 
 Ronny’s gezondheid. en op dit moment is hij in nedeRland. 
 Alle zieken hier op de ministry 
 Sinoi en Lilli die zwanger zijn 
 De veiligheid voor alle kinderen en leiders en werkers 
 De resterende stukken grond die de ministry wil kopen 
 De gezondheid van mijn schoonmoeder die diabetes heeft, haar ogen gaan 

erg hard achteruit. en mijn oma die ouderdomsklachten heeft 
 Voor mijn nieuwe leesklasje die gaat beginnen 2de week van september 
 Voor nieuwe zendelingen die onze team kunnen verstrekkekn.  
 Voor alicia, haar laatste school jaar van de lagere middelbare school. 
 Matriaal voor de gebouwen die nog niet afzijn. 
 
Dankpunten: 
 
 Dat wij gezond zijn 
 Dat wij hier God kunnen/mogen dienen 
 Onze privé-sponsors en de sponsors voor de ministry 
 Gods bescherming en zijn liefde elke dag 
 Voor de geweldige tijd die wij hebben gehad in Australie 
 Ons kinderhuis (Paulus) 
 Voor Rosi die bevallen is van een gezond meisje 
 Voor het nieuwe schooljaar die begonnen is. 
 Voor onze mooie team (misionaris team),  
 Melki en Juanti die afgestuurd zijn van hun studie 

theologi  
 
 
 
 
Alicia samen met Alyssa,  
een meisje die ze heeft leren  
kennen in australie. 
Moeder is afkomstig van  
indonesia, vader is  
australisch.   
Hun namen lijken erg  
opelkaar en ze zijn ook  
allebij bijna even oud.  
 

Ronny & Kay 

Bijbel vers voor deze 

maand Psalm 103:8 


