
 
 

Lieve broeders en zusters. 

 

Hier zijn wij weer met een nieuwe nieuwsbrief.  

Wij hebben het erg druk gehad en nog steeds, vandaar dat 

het even duurde dat ik weer een nieuwe nieuws brief schrijf.  

 

Het is alweer bijna eind november, waar gaat de tijd. De 

dagen zijn aan het aftellen want begin volgende maand komt 

mijn vader ons hier bezoeken voor ruim een maand en het wat nog mooier is; we 

mogen volgende maand de geboorte van onze redder Jezus Christus vieren. 

Hoe Amazing is dat, dat we mogen herdenken wat God voor ons heeft gedaan: 

dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat wie in Hem gelooft eeuwig gered zal 

zijn.   

Gods cadeau voor ons was Zijn zoon Jezus, zo laat Hij zien hoeveel Hij van ons 

houdt. God zegent ons rijkelijk en daardoor kunnen we onze zegeningen weer 

delen met anderen. En dat doen wij hier ook. Op dit moment ben ik bezig met 

het maken van de kerst cadeaus voor alle kinderen hier in de ministry. Het zijn er 

bijna 1000. Dus ben ik wel even bezig. Wij vertellen de kinderen wel altijd dat kerst 

niks te maken heeft met cadeaus maar met Jezus, en dat het een kleinigheidje is 

van God. 

Fellowship  

Begin november hadden we weer een fellowship voor de voorgangers (of de 

genen die in de kerk dienstbaar zijn) hier in Kalimantan. Het duurde 3 dagen, en 

het is vooral bedoelt om de voorgangers op te bouwen en ze te bemoedigen en 

ze een paar dagen een dag te geven om andere voorgangers te ontmoeten en 

gewoon samen een gezellige 3 dagen te hebben. Het was erg gezegend. 

Kerst Cadeau`s fellowship 

Bambang  play drum with 

fellowship 



 

Kemah ( camping) 

Afgelopen oktober had SMA en SMP een 2 dagen kamp 

gehad. Het werd hier gewoon op het terrein gehouden, 

en ze moesten overnachten in een zelf gemaakte tent, 

ook moesten ze zelf koken op hout. Ze leren om samen te 

werken en om hun karakter sterker te maken. De jeugd 

kijkt er altijd naar uit. 

16 November werd er een camping voor de basisschool 

gehouden, alleen zij gingen niet ovenachten. Gewoon 

een hele dag vol met spelletjes en wedstrijden en 

natuurlijk een kampvuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leesklasje.  

 

Ja, wij zijn weer begonnen. Ik heb 13 studenten 

die allemaal nog niet kunnen lezen, 4 ervan 

horen naar het middelbare onderwijs te gaan 

en kennen nog niet eens de letters van het 

alfabet. 1 van de studenten is Repa, zij deed 

vorige jaar ook al mee en dit jaar weer. Ze gaat 

beetje bij beetje vooruit. Ze gaat niet meer 

naar school, maar ik wil toch proberen om haar 

te  helpen met leren lezen. Hopelijk kan ze de 

bijbel binnenkort zelf lezen.  De rest zijn nieuwe 

kinderen die van het dorp afkwamen en dus 

nog niet kunnen lezen wat ze eigelijk al lang 

hoorden te kunnen.  

Wat ben ik toch blij met mijn klasje, zij geven 

mij elke dag nieuwe blijdschap, zo vrolijk hoe 

ze elke dag naar mijn klasje komen. 

Bid mee voor mijn leesklasje. 

Oki, die de 

letters aanwijst 

Are, she always 

smiles 



Gebedspunten: 
 
 Ronny’s gezondheid. en vooR zijn ogen, hij heeft afgelopen week 

oog operatie gehad.  
 Alle zieken hier op de ministry, vooral Yolanda en Ezra 
 De veiligheid voor alle kinderen en leiders en werkers 
 Voor Lily en Tri die zwanger zijn 
 De resterende stukken grond die de ministry wil kopen 
 De gezondheid van mijn schoonmoeder die diabetes heeft, haar ogen gaan 

erg hard achteruit, ze heeft erg veel pijn aan haar linker oog, ze is daar 
al blind mee, maar ze heeft erg veel pijn. en mijn oma die 
ouderdomsklachten heeft 

 Voor mijn leesklasje, dat ze het snel zullen oppakken met lezen 
 Voor nieuwe zendelingen die onze team kunnen verstrekkekn.  
 Matriaal voor de gebouwen die nog niet afzijn. 
 2 nieuwe kinder huizen die aankomende maandag open 

gaan. 
 
Dankpunten: 
 
 Dat wij gezond zijn 
 Dat wij hier God kunnen/mogen dienen 
 Onze privé-sponsors en de sponsors voor de ministry 
 Gods bescherming en zijn liefde elke dag 
 Ons kinderhuis (Paulus) 
 Voor onze mooie team (misionaris team),  we welkomen 

Hanna en Ryan, die we mogen verwelkomen in onze 
missionarrise team. Ze komen van Engeland 

 Siska, rani, nofi en krisna die afgestudeerd zijn van 
universiteit. 

 Senoi die bevallen is van een gezond jongetje. 
 

 
 
Op dit moment houden ze een  
volleybal wedstrijd in  
de ministry, alicia doet  
ook mee.  Bijne elke dag is  
er een team die speeld 
 
 

Ronny & Kay 

Bijbel vers voor deze 

nieuwsbrief  

Nofi die afgestudeerd is 


